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KÖYLÜYE TOPRAK 
HERKESE İŞ 


VEDAT DEMİRCİOĞLU 
1943 - 1968 


Vedat'ı Anma Töreni 


İkinci Milli Kurtuluş Hareketimizin ilk Şehidi Türkiye İşçi Partisi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi Vedat Demircioğlu'nun hatırası 28 Temmuz günü saat 10.00'da, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi'nde Partili arkadaşların ka- 


tıldığı bir törenle anılmıştır. Üyesi bulunduğu Eminönü İlçe Başkanı Erdoğan Yamaç ile sınıf arkadaşı Nabi Yağcının anılarını anlatmasından sonrd, Genel Başkan Mehmet Ali Aybar konuşmuştur. 


Aybar'ın konuşması özetle aşağıdadır : 


İkinci Milli Kurtuluş Savaşımızın ilk şehidi Vedat Demircioğulunun aziz hatırası önünde sonsuz acılar, en derin saygı ve sevgi ile eğiliyorum. Kederli - ailesine, partili üniversiteli kardeşlerime ve yolunda öldüğü milletimize baş sağlığı dilerim. 

Birinci Milli Kurtuluş Savaşımızın ilk şehidi gazeteci Hasan Tahsindi: Hasan Tahsin 5 Mayıs 1919 
günü İzmire çıkan ilk Ynan askerlerini yere sermiş ve kendisi de oracıkta süngülerle delik deşik edilmişti. 

Gerçi Vedadı Düşman Askerleri üldürmedi. Emperyalizmin ağına düşmüş olan memleketlerin kaderi böyledir. Emperyalizm, yerli adamları,kâr ve suç ortakları vastası ile, milletin en uyanık, en yiğit evlatlarını gene millet evlatlarına kırdırır. 

Hasan Tahsin Sosyalistti; Vedat da Sosyalist. Bu bir tesadüf olsa bile tarihin doğrultusunda olan bir tesadüftür. Çünkü Milli Kurtuluş Savaşları, Milletin en fedakâr, en has, en uyanık; en yürekli evlatları- nın öncülüğünde Milletçe yürütülmektedir. Ve de Sosyalistler milletin en fedakâr, en has, en uyanık, en. yürekli. evlâtlarıdır.. - — >— nas 

Hasan Tahsin 1919 da uyanıklardan, en yüreklilerden biriydi. Vedat Demircioğlu da 1968 de, milletimizin en uyanık, en yüreklilerinden biriydi. 

Hayatta tek gayeleri para, daha çok para kazanmak olanların, daha çok para karşılığında her şeyi sa-tabilecek tıynette olanların, Vedat Demircioğlu'nu ölüme sürükleyen ulvi duyguları anlamlarına imkân var mıdır? Onlar yürekleri dolduran insan sevgisinin sıcaklığını hiç duymamışlardır. Kendisi için hiç bir şey beklemeden başkaları uğruna ölebilmek : Bağımsızlık için; insanların mutluluğu için, özgürlüğü için ölebilmek... Vedat bunlardan biriydi. 

Milli Kurtuluş Mücaledelesi, Sosyalizm için, Özgürlük ve Mutluluk için mücadele, uyanık halk kitleleriyle başarıya ulaştırılır. Vedat, bu uyanışa ihzmet ederken şehit düştü. Ve şüphesiz ölüm gelip çattığı zamanda hepimiz Vedat gibi ölümün gözlerinin içine bakmasını bileceğiz. 

Ben burada yaşlı bir sosyalist olarak körpecik bir evlâdımın çiçeği burnunda bir sosyalistin ölümü üzerinde konuşmanın derin hüznünü de ayrıca taşıyorum. 
Onun hatırasına bağlılık, onun yarıda bıraktığı kutal ödeve devamla olur. Sabırlı ve temkinli, kışkırtmalara kapılmadan aziz halkımızı uyandırıp örgütlemeğe devam edeceğiz. Milli Mücadele halkla, örgütlü halk kitleleriyle yapılır. Biz halkımızı uyandırmağa, örgütlemeğe hız verdiğimiz ölçüde kaybettiğimiz Vedat'ın hatırasına lâyik olmuş olacağız. Küçük, uyanık ve aydınlık bir azınlık; bir maya gibi büyük halk kitlelerini uyandıracaktır, bilinçlendirecektir; halkı örgütleyecektir. Ve Milli Mücadele büyük kitlelerin ağırlığı ile kazanılacaktır. Sosyalizm, büyük emekçi kitlelerin bilinçli hareketiyle kürülâcâktir: İşte Vedat bu yolun yolcusuydu. 

Muvakkat kabrinde rahat uyu. Tam bağımsız, sosyalist Türkiye kurulacaktır. Milli Kurtuluş şehitleri- nin yanında ebedi uykunu uyuyacağın günler uzak değildir. 

Vedat'ın ölümü, kendisi için hiç bir şey istemiyen körpecik evlâdımızın ölümü, bizim için daha büyük bir cesaret, daha büyük bir bilinçle yolumuza devam için kuvvet kaynağıdır. 

Hatırası önünde tekrar derin saygı, sonsuz sevgi ile eğilirim. 


* 
EMİNÖNÜ İLÇE BAŞKANININ KONUŞMASI : 


Konuşmasına, Vedat'ın ölümüne yol açan-olayları 


anlatarak başlayan Eminönü“İlçe Başkanı Erdöğan——— 


- Yamaç şöyle demiştir 


“8 gün komada kaldıktan sonra 25 Temmuz 1968 
günü gencecik yaşinda filiz gibi bir delikanlı iken, Türkiye'mizin bağımsızlığı ve İstanbul'un haysiyeti- nin Emperyalist Amerikan askerlerinin tasallutundan kurtulması mücadelesine katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden olan çok sevdiğimiz mücadele arkadaşımız VEDAT DEMİRCİ-OĞLU'nun ebediyyen aramızdan ayrılmış olmasının biz EMİNÖNÜ İlçesi üyelerine vermiş olduğu büyük acı dolayısıyle Kongremizi bir başka güne ertelemiş bulunmaktayız. 

Ve bugünü çok sevdiğimiz ,yürekli, çalışkan ve bağımsız sosyalist TÜRKİYE'nin kurulması savaşma İlçemiz örgütü içinde katılmış bulunan şehit kardeşimiz VEDAT DEMİRCİOĞLU'Nu anma günü olarak yupmamış gerekmiştir.” dedikten sonra Vedat Demircioğlu hakkındaki anılarını anlatarak, “Eğer VEDAT DEMİRCİOĞLU kardeşimiz öldürülmemiş olsa ve şu anda da kongremizi yapmakta olsa idik, yeni yönetim kurulu seçimi sırasında yönetim kurulumuzun tavsiye listesi içinde VEDAT DEMİRCİOĞLU adına da rastlayacaktınız. 

Sosyalist kafası ve sosyalist inancından dolayı bütün akrabalarının çeşitli baskılarına rağmen yılma- 


yan bu genç adam akrabalarının bütün ısrarlarına ve 


toplumcu mücadeleden vaz geçmek şartı ile çok iyi hayat şartları vaadlerine rağmen bütün bunları bir kenara iterek asla yön değiştirmeden ve tâviz vermeden inandığı ve doğru bildiği yoldan geri kalmamıştır. 
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Merkez Yürütme Kurulu Bildirisi 


Amerikan donanmasının İstanbula gelişini protesto ötmek için düzenlenen gösteriler dolayısıyla, milli bağımsızlıktan yana öğrencilere yapılan barbarca po lis saldırısı, 18 Temmuz günü olağanüstü toplanan Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından protesto edilmiştir. 

Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantıdan sonra kamuoyuna yaptığı açıklama- da, aynen şöyle denilmektedir. 


Üniversite gençliğimizin, Türkiye'nin milli bağımsızlığı konusunda gösterdiği büyük hassasiyet tebcile, takdire şayan bir davranıştır. Türk gençliği, insanlık tarihinde ilk milli kurtuluş savaşını vermiş bir ülkerin gençliği, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti istiklâlini iç ve dış düşmanlara karşı korunmasını emanet ettiği gençlik olmanın bilinci içindedir. 


Türkiye'nin tam bağımsızlığına yeniden kevuşması, ikili anlaşmaların feshine, yabancı üslerin tasfiyesine, Türkiye'nin Nato'dan çıkmasına bağlıdır. Bu ise, hukuki, diplomatik, askeri ve iktisadi sorun ve iliş- 
“kileri içine alan çok yönlü, sistematik bir mücadele ile başarılabilecek bir amaçtır. Her şeyden önce, Türk halkının bu konularda aydınlatması, bilinçlendirilmesi ve Amerikan emperyalizmine karşı ülke çapında bir kamu oyu varatılması gereklidir. Bu görüşledir ki, Türkiye İşçi Partisi, kurulduğu günden beri tam bağımsız, kişiliği olan bir dış politikaya dönülmesini, milli bağımısızlığımızın bütün yönleriyle tavizsiz gerçekleştirilmesiri israrla savunmuştur. Partimiz, Meclis içi ve dışı çalışmalarıyla, Amerika ile mevcut ikili anlaşmalar, yabancı üsler, Nato ittifakı, Ortak Pazar, Türkiye'nin Amerika ve Batılı kapitalist - emperyalist ülkelerle olan iktisadi - mali ilişkileri konularını Türk halk oyuna açıklamaya, bu meselelerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Türkiye Işçi Partisi, Anayasamızın bahşettiği bütün hak ve hürsriyetleri kullanarak bu yolda mücadelesine aralıksız ve azimle devam etmek kararındadır. 


Ve hattâ geçimini kendi başına temin etmek için bu arada öğrenciliği yanında şoför ehliyeti alarak ş0- förlük yapmak suretiyle iktisadi bütün baskılardan kurtulmasını bilmiştir. 


Gerek memleketi olan Taşkentliler Derneğinde gerekse üniversitenin öğrenci örgütlerinde, Fikir Kulüpleri Federasyonunda görev almış faal bir üye iken 16 
Temmuz 1967 tarihinde ilçemiz örgütüne üye olarak 

' kaydolup partimiz saflarında da mücadelesini devam ettirmiştir. 

İlçemizin üye kayıt defterinde 348 numarada kayıtlı bulunan VEDAT DEMİRCİOĞLU adı ebediyyen orada Partimizin ilk devrim şehidi olarak kalacağı gibi, ilerde SOSYALİST TÜRKİYE'nin tarihi yazıldığın- da da VEDAT DEMİRCİOĞLU adı Türkiye İşçi Partisi ile devam eden sosyalist mücadelenin şehidi olarak anılacaktır. 

O, verilen bütür görevleri görevin niteliğine bakmadan sessiz sedasız kabul edip en iyi şekilde yapan, kültür bürosundaki eğitici görevinden tutun da bildiri dağıtmak, afiş yapıştırmak, sandalya, masa taşımak, ağaçlara ve duvarlara tırmanıp mikrofon yerleştir-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Son olaylarda Amerika'nın ve hükümetin kışkırtıcı tutumu açıktır. Üniversitedeki boykot hareketleriyle gençliğin esasen çok gergin bir ruh haleti içinde bulunduğu bir sırada Amerikan 6. Filosunun İstanbu-Va sözde dostluk ziyareti yapmak istemesi ve hükümetin de buna müsaade etmesi, en hafif bir tabirle isabetsiz, politik ve psikolojik takttan yoksun bir hareket olmuştur. Amerikan gemilerinin ikide bir limanlarımıza gelişi, ne Nato İttifakı, ne de Devletlerarası dostluk gerekçesiyle miidafaa edilemez. Kaldı ki, kendini bilen kişiler ve Devletler istenilmediklerini bildikleri yerlere dostluk ziyaretinde bulunmaya kalkmazlar. 

Gecenin geç saatlerinde, sabaha karşı bir öğrenci yurdunun polis ekiplerince basılması, yataklarında uyuyanların coplanması, bir gencin ikinci kattan dışarı atılması hiçbir gerekçe, mazeret kabul etmiyen kan , zorba hareketlerdir. Bu gençlerden birisi şu anda beyin kanamasından koma halindedir. Bir di- geri yüzüne yediği polis copu sonucu ameliyat edilerek bir gözünü kaybetmek faciasiyle karşı karşıyadır. Diğer ikisi ise yine beyin sarsıntısı tehlikesi içinde bulunduklarından hastahanede tıbbi müşahade altındadırlar. Diğer yaralıların sayısı ise düzineleri aşmıştır. Bu olaylardan Emniyet Teşkilâtı amirleri, İçişleri Bakanı ve Hükümet doğrudan doğruya sorumludur. Ve bu olaylar, Meclis basmaktan Yüksek Seçim Kurulu Kararlarını teonmamaya kadar uzanan, Anayasa ve kanun dışı hareketlerinin son bir halkasını teşkil etmektedir. 


mekten, ilçe binasını süpürüp temizlemekten, çay kahve pişirmek, bağış ve aidat toplamaya kadar aldığı bütün görevleri sanki kendisi yapmamışcasına kendine en ufak bir şeref payı ayırmadan sosyalist ahlâk numunesi veren insanlardan biri idi. 

İncecik dal gibi vücudu üzerinde siyah dalgalı saçlarının süslediği güzel başı devamlı bir tevazu ile hafif eğik duran, kapkara üzüm gözlü devamlı gülerek, sevgi ile dost dost bakan bu büyük yürekli genç kardeşimizin acısı biz ağabeylerinin ve arkadaşlarının içinden, hayatta oldukları müddetçe çıkmayacaktır. 

Ve şurada ifade edelim ki Vedat'ın ölümüne sebep olanlardan bu suçlarının hesabı mutlaka ve mutlaka sorulacaktır.” 

Erdoğan Yamaç, konuşmasını şöyle bitirmiştir: 

“Değişmez zannettikleri bu bozuk düzeni Anayasa doğrultusunda mutlaka değiştireceğiz ve bunu degiştirecek yüzbinlerce, milyonlarca Vedat'lar sıra sıra Vedat'ın arkasında nöbetteler ve nöbete gelmekteler. 

Tam bağımsız sosyalist mutlu Türkiye için VE-DAT ÖLDÜ. 


YAŞASIN..... .« VEDAT.” 
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| Sargın'ın Mesajı 


Partimiz Eminönü ilçe örgütünün genç üyesi Vedat Demircioğlu'nun şehit düşmesi üzerine TİP Genel Merkezi, bütün mahalli kuruluşlara aşağıdaki genelgeyi göndermiştir : a 


Ankara, 27.7.1968 


1 — Amerikan 6. Filosunun İstanbul'a gelişi sırasında, öğrencilerin Amerikalılara karşı protestoları 

‘į dolayısıyle gece yarısı Gümüşsuyu- öğrenci yurduna 

polisin baskını esnasında Vedat Demircioğlu arkadaşımızın yaralanması ve tıbbi müdahaleye rağmen 

komadan kurtulamayarak ölümü ile İkinci Milli Kurtuluş Hareketimiz ilk şehidini vermiş bulunuyor. 


2 — Arkadaşımızın kısa biyografisi aşağıdadır : 


1943 yılında Konya'nın Hadım ilçesi Taşkent bucağında doğan Vedat Demircioğlu halen Hukuk FakKültesi Son sınıf öğrencisi idi. Devrimci üniversite gençliği içinde mümtaz bir yeri olan arkadaşımız bir yandan iyi bir öğrenci olarak her yıl muntazaman sınıflarını geçmiş diğer yandan da boş vakitlerinin tamamını İkinci Milli Kurtuluş Hareketi ve Sosyalizmin Yurdumuzda gerçekleşmesi uğruna yapılan çabalara katkılarda bulunarak değerlendirmesini bilmişti. 


16 Temmuz 1967'de Partimizin Istanbul ili Eminönü İlçesi'ne resmen kaydını yaptıran Demircioğlu, aynı zamanda devrimci üniversite gençliğinin örgütü olan-Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda önde gelen görevler yüklenmiş olup İstanbul Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri arasındaydı. Arkadaşımız, Partiye girişinden tam bir yıl sonra 17 
Temmuz 1968'de yaralanarak girdiği komadan maalesef kurtulamadı. Ve 25 Temmuz 1968 sabaha karşı saat 03.00'te Beyoğlu ilk yardım hastahanesinde vefat etti. 


3 — Ölümünden sonra arkadaşımız için son görevi yerine getirmek üzere Partimiz teşkilâtınca düzenlenmek istenen cenaze töreni, nâşın idari makamlarca doğum yerine nakli ve orada defnedilmesi dolayısıyle önlenmiş olduğundan, İstanbul İlimiz, arkadaşımızın hatırasını taziz için ilçe lokallerinde anma törenlerinin yapılmasını kararlaştırmış; gazetelere verdiği ilânla başsağlığı dilekleriyle birlikte bu hususu da İstanbul örgütüne bağlı üyelere duyurmuştur. 


Genel Merkezde görevli bütün arkadaşlarım adına Partili kardeşlerimin onulmaz acısını paylaşır ve Vedat Demircioğlu arkadaşımızın aziz hatırası önünde saygı ile eğilirim. 


Nihat Sargın 
GENEL SEKRETER 
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Amerikan 6. Filosu 
Sularımızı Derhal 
Terketmelidir 


Amerikan 6. filosunun İstanbul'u ziyaretini protesto amacıyla, T.İ.P. 
İstanbul İl Başkanı Şinasi Kaya, 16 
Temmuz 1968 günü, basına aşağıdaki bildiriyi vermiştir. 


6. Filorun İstanbul'u tekrar ziyaret etmesi nedeniyle, ikinci milli mücadelemizde kararlı ve azimli halkımızın yeni bir uyarı karşısında bulunduğuna inanıyoruz. Emperyalist Amerika'nın karasularımızda dostluk gösterileri yapmasını şiddetle protesto ederiz. 


Mazlum milletleri sömüren ve özgürlükleri için başkaldıranları en öldürücü silâhlarla, hunharca ezmeye çalışan Birleşik Amerika ile, dünyada ilk kur- 


tuluş savaşını vermiş, geri bırakılmış Türkiye'nin ofm 


tak hiçbir çıkarı yoktur-ve olamaz. Bu gerçeğin ışığın- da Amerika ile ilişkilerimizi ve Nato içindeki durumumuzu, milli menfaatlerimiz açısından inceleyip değerlendirmiş olan Partimiz, ikili . andlaşmaların derhal feshini ve Nato'dan çıkma ihbarının yapılmasını istemektedir. Bugünkü iktidarın tutumu ne olursa olsun, şu hususa inanmaktayız ki, Türk halkı, ikinci milli mücadelesini de kesin zafere ulaştıracaktır. Ve de üsleri, askerleri ve bakanlıklardaki sözde uzmanları ile egemenlik haklarımız üzerine gölge düşüren emperyalist Amerika, Türkiye'den çekilip gidecektir. Türkiye'de bundan böyle hiçbir yabancı devlet üssü kalmıyacak, hiçbir yabancı devlet nüfuz sahibi olamıyacaktır. Türkiye tam bağımsız bir Devlet olarak yaşıyacaktır. 


Amerikan 6. filosunun İstanbul'u ziyareti münasebetiyle, öğrenci gençlerin milli bir hassasiyet içinde bulunmalarını takdirle karşılarız. İşçisi, köylüsü, öğrencisi ile hertürlü meslekten gençler, milli bağımsızlığımızın ve Anayasamızın en uyanık bekçileri ve teminatıdır. 


6. Filonun sularımızı derhal terketmesini ve bu gibi ziyaretlerin son bulmasını bir kere daha ve israrla talep ederiz. 


ATALAY 
SAVAŞI 

DA 
KAYBETTİK 


den birkaç gün sonra, dergimiz baskıya verilirken bir parti üyesi daha, 


—— 22 yaşındaki kardeşimiz Atalay Sa- 


vaş da, polis coplarından kendisini kurtarmak için koşarken, geçirdiği müessif bir trafik kazası sonucu beyin kanamasından vefat etmiştir. 
* Olay şöyle cereyan etmiştir: 

Son olaylar üzerine, Meclis'in hemen toplanmasını sağlamak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yere oturarak bir sessiz gösteri yapan gençlik örgütlerinin temsilcileri, polis tarafından tutuklanarak adliyeye sevkedilmişlerdir. 


Tutuklanan öğrencilerle birlikte kalabalık bir öğrenci topluluğu da Adliye'ye gelmiş ve arkadaşları hakkında verilecek. kararı izlemek istemişlerdir. Ancak, hiçbir gösteri hareketi yapmayan gençler, burada çok kalabalık bir polis topluluğu- nun Saldırısına uğramış ve kaba kuvvetle adliye binası dışına çıkarılmışlardır. Bu sırada binaya yeni 

“girmekte olan Atalay, coplardan kurtulmak için kendisini caddeye atmış, hızla yol alan bir minübüsün tekerleri altında kalarak ağır yaralanmıştır. : 


Atalay, Nümune Hastahanesi'nde yapılan tedaviden sonra dufumunun- büsbütün ağırlaşması üzerine, Hacettepe Hastahanesi'ne sevkedilmiş, burada geçirdiği beyin ameliyatı da onu kurtaramamış ve tam bağımsız, sosyalist Türkiye'nin kurulmasına en büyük katkıda bu- 


lunacağı yaşta, 28 Temmuz 1968 
günü vefat etmiştir. 

Atalay Savaş'ın ölümü, Demircioğlu'nun kaybıyla duyulan acıyı perçinlemiş, çeşitli öğrenci ve işçi kuruluşları yolladıkları telgraflarla ailesi ve partili arkadaşlarına başsağlığı dilemişlerdir. “Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar Atalay,ın ailesine çektiği bir telgrafla, üzüntüsünü bildirmiştir. 


Bu arada, genç devrim savaşçısının ölüsünden bile korkan bir ta- 


kım karanlık hesaplılar, Vedat De- * 


mircioğlu'na yaptıkları gibi Atalay'- ım da nâşını kaçırmak istemişler, ancak buna müsaade edilmemiştir. 
Arkadaşları, Parti ve FKF yöneticileri ve ailesi efradının katıldığı cenaze töreniyle Atalay toprağa verilmiştir. 


ADAY ÜYE ATALAY SAVAŞ'IN PARTİ KİMLİK KARTINDA 


İlçe kayıt No; 181 
Baba Adı: Mehmet 


Mesleği: Öğrenci 


İş Adresi: Erkek Yüksek Öğretmen Okulu - Ankara 

Ev adresi: 2. Dede Efendi, 9 Eylül Sokak, 34/4 

TİP tüzük ve programının genel esaslarını ve diğer hükümlerini kanaatlerime uygun bulduğunıdan bu esaslar içinde çalışmayı şeref sözü vererek kabul ederim. Partiye alınmamı dilerim. 


Partiye giriş tarihi: 12.6.1968 


İmzası 


Partimize 
Gelen 
Telgraflar 


Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi Ankara. 


TİP üyesi arkadaşımız Vedat Demircioğlu'nun hayata gözlerini yumması haberlerini bizler üzüntü ile karşıladık. Bütün partili arkadaşla- 


rımıza başsağlığı dileriz. 


Erdoğan Özger, dolmuşçu - İbrahim Manav; çiftçi, Maltepe Köyü 
Ankara. $ 


* 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanhğma 3 


Antiemperyalist milliyetçi gençliğe karşı hükümetin ve onun fasit toplum polisinin -davranışı sonucu bir evlâdımız şehit edlimiştir. Türkiye'nin umudu olan . gençler coplanmış-“ve yüzlercesi yaralanmıştır. 
Bu olaylara-sebep olan yurdumuzu emperyalizmin sömürü alanı olarak hazırlayan -iktidar ve -onun içişleri bakanıdır. Anayasanın yüksek makamıniza ve şahsınıza tanıdığı yetkiye dayanarak bu fasit gidişe dur demenizi rica ederiz saygılarımızla. 


Türkiye İşçi Partisi Zonguldak 
İl Başkanı Hüsamettin Güven. 


* 
Sayın Aybar TİP Genel Başkanı 


Mithatpaşa Caddesi 63/1 Yenişehir - Ankara 


Şehit kardeşimiz Vedat Demircioğlu'nu anmak için yaptığımız toplantıda duygularımızı size ulaştırmak kararını almış bulunuyoruz. 
Emperyalizme karşı direnmede hepimiz bir Demircioğlu olmağa and içiyoruz. Amerikalıları yurdumuzdan mutlaka kovacağız. Sonsuz saygı ve sevgilerimizle sunarız. 


Malatya TİP örgüsü 


Şevket Ayeri, Turan Emeksiz 
Cad. No: 137 Malatya. 


A.P. Anayasaya gerçekten saygılı olmasını öğrenmelidir 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar 21 Temmuz 1698 günü yapılan Beşiktaş İlçe Kongresinde, Amerikan 6. Filosu'nun İstanbul'u ziyareti ve bu yüzden çıkan olaylarla ilgili olarak, aşağıdaki konuşmayı yapmıştır : 


“İkinci milli kurtuluş mücadelemizin bilinçli mücahitleri olan gençlerimizin Amerikan 6, filosunun küstah ve şımarık ziyareti dolayısıyle gösterdikleri yüksek Milli hassasiyeti takdir ve şükranla anarım. 
İstikbalimizin umudu ve teminatı olan evlâtlarımızın uyanıklığını huzur bozucu olarak gören ve göstermeğe çalışan AP. iktidarı, milli menfaatlerle bir kere daha ters düşmenin bedbahtlığı içindedir. 

İkinci milli kurtuluş mücadelemizin tarihi yazılırken, “Dolmabahçe Direnişi” diye adlandırılacak olan son olaylar, AP iktidarının gerçek yüzünü bil kere daha apaçık ortaya koymuştur. 

Son olayları adi bir polis olayı gibi göstermeğe kalkışmak ve hele polis baskını ile ağır biçimde tahrik edilmiş olan gençleri kamu düzenini bozmakla suçlamak, bir sonucu, “neden” gibi göstermek gayretidir. Ve bu gayretin altında başka maksatların yattığı şüphesini uyandırmaktadır. Amerika'nın yurdumuzda istenmiyen varlığı, hele 6. filonun, Nato ittifakının bir gereği gibi gösterilmesi mümkün olmıyan yerli- yersiz ziyaretleriyle, daha da göze batan bir kışkırtma unsuru haline geldiği unutulmamalıdır. 

Çeyrek yüzyıla yaklaşan uzun bir zamandan beri Amerika'ya tanınmiş olan irtifakların, imtiyazların egemenlik haklarımızı tek taraflı sınırladığı, haysiyet kırıcı ve milli menfaatlerimizle bağdaşmıyan bir ortamda yaşıyoruz. Amerika üsleri, askerleri, casus uzmanları, “gönüllüleri” ile yurdumuzda istenmiyen bir varlıktır. AP iktidarı ve onun dış politikası doğrultusunda olan bazı muhalif politikacılar bu gerçeği kavramak istemiyorlar. 

İkili anlaşmaların feshi için teşebbüse geçilmiyor: Nato'dan çıkmak için teşebbüse geçilmiyor; tersine egemenliğimizi, bağımsızlığımızı sınırlıyan bu ilişkilerin devam edeceği açıklanıyor. Üstelik Amerika'nın imtiyazlı durumunu ikide bir hatırlatmasına vesile olan “dostluk” (!) ziyaretlerine izin veriliyor. 6. Filonun son ziyareti bunlardan biridir. 

Kamu düzeni kavramını bu duruma ilişkin olarak anlamak ve değerlendirmek zorundayız. Kamu düzeni kavramı, hukuk biliminin en çetrefil konularından biridir. Kamu düzeni kavramında, Anayasa'nın tarihi ve felsefi dayanakları olan siyasi ve ahlâki faktörler, sosyal ilişkilerin geniş kitlelerin bilincindeki yansıması ve özellikle milli varlık bilinci gibi çeşitli faktörler yer alır. Bunlar, partizanca isteklerin gerçekleşmesini sağlamak için emniyet kuvvetlerini harekete geçirecek dayanaklar olamazlar. 
Türkiye'nin uyanık kamu oyu, Amerika'nın yurdumuzdaki varlığına karşıdır. Bu varlığın, ikide bir filo ziyaretleriyle, şımarık bir yüzsüzlükle ve erlerin cinsel ihtiyaçlarının tatmini gibi hayasız gerekçelerle kabaca açığa vurulması, uyanık kamu oyumuzu son derece rahatsız etmekte, milli gururumuzu, izzetinefimizi kırmaktadır. 

Durum böyle iken 6. Filonun ziyaretlerine izin vermekle hükümet kamu oyunu hiçe sayarak bizzat kendisi kamu düzeninin bozulmasını tahrik eder duruma gelmektedir. Bu gibi hallerde kamu düzenini korumakla görevli emniyet kuvvetleri kamu oyuna karşı gayri milli menfaatlerin koruyucusu durumuna gelmekte, müdahaleleri, meşruiyetini kaybetmektedir. Son olayların bütün sorumluluğu hükümete, emniyet kuvvetlerine ve em yalist Amerika'nın yurdumuzda istenmiyen menfur varlığına racidir. Türk kamu oyu Türkiye'de Amerikan varlığına karşı son derece hassas bulunduğu, özellikle gençlerimizin bu konuda taviz kabul etmiyecek bir milli heyecan içinde bulunduğu bilindiği halde, 6. filonun ziyaretine izin vermiş olması, hükümetin basiretsizliğinin ve aczinin yeni bir delili olmuştur. 

Bir başka ihtimal AP iktidarının Amerika'nın ziyaret bildirisine “Hayır” diyemiyecek durumda bulunmasıdır ki, bu takdirde hükümetin aczi ve sorumluluğu katmerleşmektedir. 

Nihayet Demirel ve arkadaşlarının bu olayları bililtizam çıkarmak kastıyla hareket etmiş olabileceklerini de düşünebiliriz. Anayasa ve demokrasi düzeni içinde kendilerini her gün daha rahatsız hissedenler, Anayasa düzenini büsbütün paydos diyecek kanunların çıkartılmasına zemin hazırlamak kastıyla hareket etmiş olabilirler. 

Son olarak, demokratik Anayasa düzenine karşı faşist bir darbe hazırlığı ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Emniyet kuvvetlerinin önceden hazırlanmış bir plân gereğince -önceden hazırlanmış bir plân diyoruz, çünkü öğrenci yurdu konusunda İTÜ rektörlüğünden gerekli izni önceden almışlardır- sabaha karşı yurdu 


6 


en 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basmaları ve uykudaki öğrencilere 16 Mart olayını hatrlatan biçimde saldırmaları; gençleri dövmeleri, pencereden atmaları, ağır yaralamaları; suçluları takip gerekçesiyle, ya da emniyet mensuplarının amirleri- nin emirlerini dinlemiyecek şekilde çileden çıkarılmış oldukları düzme - iddialarıyla meşruiyet kılıfına büründürülmesi mümkün olmayan, kaba tahriklerdir. Savcıların, failleri nasıl olsa meydana çıkarılamıyacağı bilinen kovuşturmalar açmış olmaları, önceden hazırlanmış bir plân karşısında olduğumuz gerçeğini örtmez. Tutuklanan gençlerin Savcılığa ve mahkemeye don- gömlek sevkedilmiş olmaları da, bir tertibe kurban edildiklerinin inkâr edilmez delilidir. 

Bütün bu ihtimaller karşısında gençlerimiz uyamk olmalıdırlar. Nitekim, gençler sırtlarından oynanmak istenen oyunu farkettiklerinden, protestolarını tahrikleri etkisiz kılacak bir. biçimde yürütmek kararını almışlardır. Dünkü protesto mitinginin Hürriyet Meydanında yapılmasını, bunun bir delili sayıyoruz. Önce Beyazıt'tan Taksim'e bir yürüyüş yapılması kararlaştırılmışken, gençlerin, faşizme zemin hazırlıyabilecek yeni tahriklere imkân vermemek için vürüyüşten vazgeçmeleri, ikinci milli kurtuluş mücadelemizin çok yönlü ve temkinle yürütülmesi gereken bir mücadele olduğunu kavradıklarını göstermektedir. 


Bunca kanlı olaylardan sonra Amerikan 6. filosu- 


unun küstah ziyaretini uzatması ve sokaklarımızda A- 


merikan erlerinin şımarıkça boy göstermeleri, yüreğinde milli haysiyet taşıyan her vatandaşı çileden çıkarmak için yeter bir tahrik unsurudur. Ama biz ikinci milli kurtuluş savaşının nasıl ve ne şartlarla zafere ulaştırılacağını bilmenin gerektirdiği sabır ve tahammül içerisinde bulunuyoruz. 


“Âmerika'yı Türkiye'den söküp atmak, her şeyden önce kamu oyunun bu konuda yüksek bir milli hassasiyet noktasına ulaştırılıp halkın örgütlenmesine bağlıdır. İkili anlaşmaların feshedilmesi, üslerin kaldırılması, Nato'dan çıkılması ve bu temel üç soruna bağlanan öteki bağlayıcı hukuki, iktisadi ve mali ilişkilerden kurtulunması; çıkarcı ve işbirlikçi çevrelerin Anayasaya ve Kuvayi Milliye- nin mirası olan ilkelere rağmen Amerikancı iradelerini böyle demokratik bir ortamda dayatamıyacak duruma getirilmesiyle mümkündür. Bilinçli ve örgütlü halk kitleleri olmadan, milli mücadelenin zafere ulaştırılması mümkün değildir. 
Bu işte aydın gençlere büyük ödev düşmektedir. Gençlerimiz, işçi genç kardeşleri, köylü genç kardeşleri, zanaatkâr, küçük esnaf, memur genç kardeşleri ile yakın ilişkiler kurarak halkın uyandırılmasına, örgütlendirilmesine hizmet etmelidirler. İçinde bulunduğumuz şartlarda hayallere kapılmadan ve hiçbir sonuç vermiyecek taklitçiliğe özenmeden Türkiyelde devrimci olmanın, milli kurtuluş mücahiti olmanın biricik yolu budur. 
Milli kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasının, yukarıda açıkladığımız şarta sıkı sıkıya bağlı bir diğer şartı da, bugünkü kapkaççı düzenin temelden, yani sosyalizm doğrultusunda değiştirilmesidir. Amerika'nın yurdumuzda istenmiyen varlığına karşı halkı bilinçlendirip örgütlendirebilmek için, hissi plânda kalan uyarmaları aşarak Amerikan emperyalizmi ile hâkim sınıflar arasındaki çıkar ortaklığının rakkam rakkam ortaya konması şarttır, İlk milli kurtuluş savaşını zafere götüren, fakat insanca bir hayata gene de ulaşamıyan köylüler, işçiler, tüm emekçiler iyice anlamalıdırlar ki, bu sefer sömürü düzeni temelden değişecektir. Kendilerinden istenen fedakârlığı neden göze alacaklarını, halk kitleleri iyice bilmeli ve ulaşılacak amacın bu fedakârlıklara değeceğine inanmalıdır. 


Geri kalmış bir ülke olan Türkiye'de komprador kapitalizmi ilişkileri kökünden değiştirilmedikçe, tam bağımsızlığa kavuşulması katiyen mümkün değildir. 
Bununla beraber, halkın uyanık ve örgütlü bir siyasi güç haline gelmesi ölçüsünde, bu düzen henüz temelden değiştirilmeden de milli bağımsızlık konusunda kısmi bazı başarılar elbette sağlanabilir. Örneğin uyanık ve örgütlü halk kitlelerinin demokratik bir baskı unsuru haline gelmesi sonucunda, Amerika ile ilişkilerimizde bazı olumlu değişmeler elde edilebilir. Ama siyasi, ekonomik, kültürel tam bağımsızlığa kavuşmak için, emekçi sınıfların devlete ağırlığını koyması ve devlet çarkını kapitalist olmıyan halkçı bir yöne çevirmesi şarttır. 


Bütün bunlardan dolayı ikinci millî kurtuluş mücadelemizin halka mal edilmesini sağlıyacak derinlemesine bir eylem içinde yürütülmesi zorunludur. Aslında siyasal eylem, devrimci eylem bundan başka birşey değildir. Eylem, kitlelerin bilinçli siyasi bir güç olarak davranmalarını sağlıyacak bir kavramdır. Geniş kitleler dışında yalnız etkin azınlıklarla sonuç alınabileceği düşüncesi, sosyalizme yabancı, anarşist bir görüştür. 

Bu vesileyle etkin bir azınl k olarak üniversite gençliğinin dünyada ve bizde oynamakta olduğu rol üzerinde de durmak isterim. Batıda ve geri kalmış ülkelerde yüksek öğrenim yapan gençlerin büyük çoğunluğu hakim sınıflara ve orta tabakalara mensup oldukları halde, hele tarihin dönüm noktalarında, sınıfsal karakterlerinden sıyrılarak devrimci bir nitelik taşırlar. Bunun nedenleri henüz açık seçik açıklanmış değildir. Psiko - sosyal nedenlerin ağır bastığını ve kendi toplumlarında yabancılaşmanın gençleri üst plânda halkla bir bütünleşmeye itelediğini sanıyorum. Örneğin bugünün tüketim mihveri etrafında dönen teknotrat ve konformist kapitalist toplumlarda gençler, insanları yabancılaştıran, bağlayıcı alışkanlıkların zebunu yapan hayat şartlarına isyan etmektedirler. Hayatı televizyon, otomobil ve ücretli tatil üçlüsü içine sıkıştırılmış insanların bütün yeteneklerini sonuna kadar geliştirerek aktif vatandaşlar halinde yaşamaları için kurulu düzene baş kaldırmaktadırlar. Bunların başarısı geniş halk kitlelerinin harekete katılmaları şartına bağlı bulunuyor. Fransa örneği, bunu bir kere daha doğruladı. 

Geri kalmış toplumların üniversiteli gençleri de genellikle varlıklı sınıf ve tabakalara mensup oldukları halde, kapitalist toplum düzenine, emperyalizme karşrdireniyorlar. Sahte demokrasiye, yalancı kalkınma yöntemlerine, milli kültürün yozlaştırılmasına isyan ediyorlar. Bu hareket son yıllarda Türkiye'mizin en ümitli hareketlerinden biri haline gelmiştir. 

Sosyalist ülkelerde de benzer hareketler görülüyor. Polonya'lı gençler, Çekoslovakya'lı gençler, Yugoslav gençler merkezci bürokratik ceberrut yöneti- me karşı başkaldırıyorlar; hürriyetçi bir sosyalizm istiyorlar. 

Batının kapitalist toplumlarında ve geri kalmış toplumlarda, sosyalist toplumlarda başgösteren bu gelişmenin devrimci niteliği üzerinde titizlikle durulması gerekir. Sömürü düzeninin tasfiyesi doğrultusunda olan bu gelişmeler, aynı zamanda merkezci bürokratik ve otoriter bir sosyalizmin uygulanmasının da karşısındadır. Toplum düzeninin somut insa- nın mutluluğunu, özgürlüğünü, eşitliğini gerçekleştirmesi ve sosyalizmin özgürlük 

-içinde insaniyetçi -hedefine ulaşması. istenmektedir. Bu istekler, bizde daha önce dile getirilmiş olan Türkiye sosyalizminin partimizce gerçekleştirilecek temel ilkeleridir. 


Sosyalizm, insanlığın biricik unsurudur. Sosyalizme toplumca özgürlük, yani milli bağımsızlık ve kişilerin gerçek özgürlüğü, eşitliği ve mutluluğu ile gerçekleşir. Sadece toplumun hızlı Kalkınması uğruna yukarıki hedeflerden hiçbiri aleyhine halka zorla fedakârlık kabul ettirilemez. Sosyalizmin kapitalizme üstünlügü, hızlı bir ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak kişilere daha iyi yaşama olanakları sağlanmasından ibaret değildir. 
Sosyalizmin asıl üstünlüğü, somut insanı kendi kendini gerçekleştirmenin tatmini içinde mutluluğa kavuşturmasındadır. 
Bu da vatandaşın toplumda aktif bir unsur olması, iktisadi, siyasi, kültürel faaliyetlere fiilen katılması, bunları denetlemesi, her kademede söz ve karar sahibi olması ile gerçekleşir. Bundan dolayı demokratik müesseselerin sosyalist toplumlarda, özgürlükçü ve katılmacı yönlerden daha da genişletilerek, uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Yöneticilerin gerçek seçimlerle işbaşına gelip düşmeleri, kuvvetler ayrılığı, hukuka bağlı devlet, yargı bağımsızlığı ve deneti, kişisel temel haklar dokunulmazlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, basın özgürlüğü, sendikal özgürlükler, çok parti rejimi, muhalefetin hakları, referandum gibi vatandaşı iktidarların keyfiliğine karşı koruyan müesseseler, burjuva düzeniyle beraber çöp tenekesine atılacak şeyler değildir. Bunlar politikada yüzyılların deneyinden geçerek yaratılmış objektif değerde müesseselerdir. Temsili demokrasi rejimini doğrudan demokrasiyle bağdaştıracak yeni müesseselerle sosyalist demokrasinin özgürcü esaslar üzerinde kurulması gerektir, Sosyalizm insanların seveceği ve istiyeceği politik öz ve biçime kavuşturulmalıdır, kavuşturulacaktır. 

* Her toplumun sosyalizmi kendi şartlarına en uygun biçimlerde ve tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirilmesi şarttır. Hiçbir gerekçe bir sosyalist devletin bir başka sosyalist devletin içişlerine karışmasını mazur gösteremez. Sosyalist 


devletler arasında varolması gereken e- 


şitlik ve özgürlük içinde dayanışma, bir güçlü devletin iradesini küçüklere dayatması biçimini almamalıdır. Küçük devletlerin bağımsızlıklarına kıskançlıkla sahip çıkmaları, sosyalist bir düzende de kaçınılmaz bir zorunluluktur. 


Bu bakımdan Çekoslovakya olayını endişeyle izliyorüz. Sovyetler Birliği, sosyalist devletlerle ilişkilerinde -büyük devlet- olmanın üstünlüğü ile hareket etme alışkanlığından vazgeçmelidir. Romanya'- ların, Çekovlovakya'ların, Yugoslavya'ların çoğalması, Sovyetler Birliğini öteki 


sosyalist devletlerle ergeç eşit ilişkiler _ 


kurmaya yanaştıracak ve böylece eşitlik ve özgürlük içindeki bu yeni ilişkilerden emperyalizm karşısındaki cephe güç kazanacaktır. 


Sözlerime son verirken, bir kere daha şu noktayı önemle belirtmek isterim. 

AP iktidarı milli kurtuluş mücadelesi içinde olduğumuzu ve Anayasa'ya dilinin ucuyla değil, gerçekten saygılı olmanın, son tahlilde kendi çıkarına oldugunu kavramalıdır. Anayasaya gerçekten saygılı olmasını öğrenmelidir. Anayasa'ya demokrasiye 3 yılda defalarca ters düştüğü, yüksek mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi de Yüksek Seçim Kurulunun son kararına saygısız olduğu ve gene çoğunlukta olmanın kendisine her istediğini yapma olanağını verdiği sakat inancı ile hareket etme alışkanlığından vazgeçmediği anlaşılmıştır. Emniyet kuvvetleri Türk ulusunun ve onun menfaatlerinin emrindedir: AP iktidarının sakat politikasını yürütmeye yarıyan bir araç değildir. Emekçi halkımızı ilânihaye manen ve maddeten sömürmeyi ummak, basiretsiz ve hüsranla sonuçlanacak bir politikadır ” 
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Aybar'ın Konya Olaylarıyla Ilgili Demeci 


Konya'da patlak veren gerici saldırı dolayısıyla, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, 2 Temmuz 1968 günü, basına aşağıdaki demeci ver 


miştir ? 


“Ölümünü sonsuz acılarla öğrendiğimiz yurtsever, kahraman, genç Partili kardeşimiz Vedat Demircioğlu'nun polislerce © öldürülmesinden manevi sorumlu mevkiide bulunan Demirel Hükümetidir. Bu cinayetin hesabı mutlaka sorulacaktır. 

Konya'da cereyan eden olaylar lâik ve demokratik cumhuriyetimizi tehdit eden bir komplo karşısında bulunduğumuz hakkında şüpheye yer bırakmıvor. Uzun yıllardır AP ve onun himayesindeki yan teşekküllerce hazırlanmış ve hükümetin müsamahalarıyla güçlenip örgütlenmiş bulunan irtica, artık yurt çapında harekete geçmek için fırsat kollamaktadır. 

Konya'da yalnız ilerici, Atatürkçü ve sosyalist kuruluş ve kişilerin değil aynı zamanda bağnaz zihniyetçe mahküm edilmiş eğlence yerlerininde saldırıya uğramış olması bunun lâisizme ve cumhuriyet rejimine karşı bir ayaklanma teşebbüsü olduğunun delilidir. 

Gençlerin Amerikan emperyalizmine karşı Anayasanın 28. maddesine dayanarak miting düzenlemiş olmaları bahane edilerek başlatılan bu olaylar, artik milli birliğimize ve demokratik düzene temelden kasteden bir komplo karşısında bulunduğumuzun veni bir delilidir. Gerçekten, iktidara mensup gazetelerdeki açık kışkırtmalar, AP iktidarını destekler mahiyetteki ağızlar ve aynı doğrultudaki politikacıların Anayasayı ve tüm ilerici hareketleri hedef alan konuşmaları, gittikçe artan bir hızla faşizmi getirecek ortamı yıllardan beri hazırlamaktadır. 

Bu hareketleri sadece yurt içinde çeşitli adlarla faaliyet gösteren irticai yer altı kuruluşlarının idare ettiğini sanmak ve bu hareketlerin yurt dışında bağları olduğu noktasını ihmal etmek büyük bir yanlıştir. Nitekim yurdumuzdaki bir kısım gizli irticai hareketlerin vurt dışından yöneltilip her hususta desteklendikleri yıllardır yazılmakta, söylenmektedir. 
İrtica bugün Amerikan emperyalizminin geri kalmış memleketlerde ustaca kullandığı başlıca silâhtır. Bu husustaki uyarmalarımızı Yıllardır yapıyoruz. 

Bu gibi uyarmalar karşısında Demirel ve arkadaşları daima bir polis zihniyeti ile delil istemekle yetinmişlerdir. Oysa politikada, bu gibi konularda, tutarlı genel tahliller yeter delil sayılmak e gerekir. 
Her yerde din adamı kılığına bürünmüş kişilerin dini politikaya alet ederek Anayasayı, demokratik ilkeleri, sosyal adaleti, sol ve sosyalizmi İslâm dinine karşı göstermeleri, yıllardır halkı bu yönde kışkırtmaları; iktidara mensup besleme gazete ve dergilerin halkı alenen solcu avına çağırmaları ve zaman zaman hükümetçe beslenen ve desteklenen zorbaların fiilen kanuna karşı gelmeleri, cana, mala, siyasi haklara kastetmeleri sorumluluğunu müdrik, Anayasa ve demokratik müesseseleri koruma görevine samimiyetle bağlı olan her mükümeti derhal harekete geçirmesi gereken veterli delillerdir. 

Ama ne varki AP iktidarı aslında Anayasa ile 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ters düşen ve haktan hukuktan bahsetmeyi sadece kanunsuz icraatını gizlemek için nikap olarak kullanan bir iktidardır. Gerek İstanbul'daki, gerek dün Konya'daki kanun dışı olayların baş siyasi sorumlusu hükümettir. Bunlar Anayasa düzenimize yöneltilmiş olan bir tertipler zincirinin son halkalarıdir. Bütün bu olayların Türkiye'de bir faşist darbeye zemin hazırlayan doğrultuda geliştikleri görülmektedir. Anayasadan, demokrasiden vana olan bütün partilerin, kuruluşların, kişilerin son derece uyanık, temkinli ve tedbirli olmaları şarttır. Faşizme yol açan kışkırtmaların yozlaştırıp çığrından çıkartabileceği hareketlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Anayasa ve kanunlar sakin bir inatla korunmalıdır. Çünkü ancak soğukkanlı, tedbirli ve kışkırtmaları önleyecek bir uyanıklık ve kararlılıkla hareket edilmesi halindedir ki, bu son derece kritik ortamda Anayasadan yana olan güç- ler gerici ve faşist komploları boşa çıkarmak imkânını bulacaklardır.” 


MA 2 
ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞININ BİLDİRİSİ 


Yurdumuzun Altıncı Filonun sebep olduğu son olaylarla çirkin Amerika'lının kurtulacağı güne bir | adım daha yaklaşmıştır. 

Çirkin Amerikalının askeriyle, ikili anlaşmalarıyla, doalrıyla; yurdumuzdan kovulacağı günü, vatanın- dan çok Amerikalılarla olan çıkar ilişkilerini düşünen satılmışlar geciktiremiyeceklerdir. 

İstanbul'da İzmir'de Trabzon'da Eskişehir'de Adana'da Ankara'da Amerikalılarla halk her an karşı karşıya geldiklerinden, çirkin Amerikalıya halkımızın gösterdiği tepki bu illerimizde daha yoğun ve daha etkili olmaktadır. 

Burada direkt olarak karşımızda görmediğimiz çirkin Amerikalı, ekonomik ve kültürel alanlarda yurdumuzu bağımlı bir hale getirmiştir. 

Esasen bir ekonomik kriz geçirmekte olan Amerika, az gelişmiş ülkelere yaptığı sözde yardımı kısmaktadır ve önümüzdeki yıllar Amerikadan yardım dilenmek durumunda bırakılan yurdumuz, bu yüzden büyük bir iktisadi krizle karşı karşıya Kalacaktır. 

Yurdumuzda zaman zaman çirkin Amerikalıya karşı gösterilen sert tepki boşuna değildir. 

Amerikalıya karşı temelinde bağımsız bir Türkiye özlemi olan direnme hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güzel sayfaları olacaktır. 

Çirkin Amerikalının yurdumuzdan tümüyle sürülüp çıkarılmasını geciktirmekte kendi çıkarları için fayda umanlar, bağımsız, sosyalist bir Türkiye'nin gerçekleştiği gün, lanetle anılacaklardır. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
Zonguldak İl Başkanlığı 
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DERBY İŞÇİLERİNE SELÂM OLSUN 


Sınıfına ihenet eden sarı sendikacılar tarafından işverene satılmak istemeyen Derby Lâstik Fabrikası işçilerinin; bilinçli davranışları sayesinde, haklarını köpararak almaları, Lâstik-İş Sendikası Başkant, TİP Genel Sekreteri Rıza Kuas' in aşağıdaki bildirisiyle kutlanmıştır : 


Derby'deki içi arkadaşlarımız ile övünüyoruz. İşçinin hakkını, onurunu, gücünü düştüğü yerden kaldırıp bayrak yapmışlardır. Bütün 
Dünyaya örnek olmuşlardır. 


Derby işçisi 4. Temmuzda bir destan yarattı. Sarı sendikaya, hakettiği şamarı indirdi. İşverenlerin ve vekillerinin keyfi davranışları gemlemesiri bildi. Sahtekârlıkları bütün yurda duyurdu ve etkisiz bıraktı. 
Bölge Çalışma Müdürünü, Çalışma Bakanlığını teşhir etti. Yargıtayın hatasını ilân etti. Anayasadaki haklarını kullanıp ve kendi iradesini kabül ettirerek, Toplu Sözleşmenin 
Lâstik - İş ile yapılacağını tasdik ettirdi. 


Ey yürekli Derby İşçileri kardeşlerim, sizi ezmek, sömürmek isteyen işverenlere karşı, işverenleri tutup kanunları unutan Bölge Çalışma Müdürlüğü ve çalışma Bakanlığına karşı yepyeni bir müeyyide yarattınız. 
Daha doğrusu var olan bir müeyyideyi tekrar ortaya koydunuz. İşçinin hakkını vermessek ne olur derlerdi, işçiyi ezsek ne olur derlerdi. 
—Toplu Sözleşmelerini-geciktirse olur sanki derlerdi. Yetkiyi sarı sendikaya versek ne olur yani derlerdi, ama şimdi; Ne olur yani diyemez- ler, Derby'deki gibi olur diyeceklerdir. Bundan böyle kanunsuz bir iş yaparlarken elleri, ayakları ve de 


k ne- 


yürekleri titreyecektir. Bir ses onlara hep hatırlatacaktır, kanunsuz iş yapmayalım yeni bir 4 Temmuz or- 


taya çıkar. Bu kanun dışına çıkanlar ayaklarmı denk alacaklardır. 


İşte işçi kendi hakkını aradığı zaman, derdini kökten çözer. Kendi dayanağını, müyyideni, hak kalkanını kendin buldun, yarattın. 


Ey Derby işçisi, sana selâm olsun: Çünkü bilinçli yürekli ve onurlu bir direnme hareketine giriştin. 
Makinaları, fabrika sahibinden daha iyi titizlikle korudun. 


Ey Derby işçisi, sana selâm olsun: Bilinçli ve yürekli hareketin içinde ne istediğini çok iyi kestirebildin. Anayasaya olan inancınla Referandum istedin istediklerini alınca büyük direnişini, ayni bilinç ve onurla, yerinden ve zamanında zafere bağlanmasını bildin. 


İşbaşı yapman için benim ricamı kabül ettin. İşverenle, şimdi oturup kanun çevresinde toplu sözleşme yapacağız. Senin sosyal haklarını, iş güvenliğini, yeni zamlarını işverenden alacağız. Sözleş - me müzâkerelerini günü gününe size duyuracağız. 
Gerekirse sendikan sonuna kadar greve gidecek, bütün haklarını alacaktır. Mücadelemiz durmayacak, her geçen gün biraz daha artan bir hızla devam edecektir. 


Mutlaka işçi tarihimizde büyük bir yerin olacaktır. Grev ve toplu Sözleşme kanunun senin bu direnmenin sonunda elbette değişecektir. 
Türkiye'yi birazda olsa değiştirdin, yurdumuzu bir adım daha medenileştirdin, 4 gün içinde, işçi sınıfını 4 
yılda olacak derecede kökten bilinçlendirdin. Şimdi Sen, işçilerin tek, eşi bulunmaz, parlak bir örneğisin. 


Derby İşçilerine selâm olsun. İşverenlerden daha olgun olduğunu gösterdi. Resmi makamlarlardan da- ` ha fazla kanunları, hukuku sevdiğini ispat ettin. Direnme ile Anayasaya en çok bağlı olmanın gene işçiler olduğunu ilân ettin. 

Düşmanların tam bir yenilgi, zillet ve haysiyetsizlik içinde kaldılar. 
O sarı sendikada adam varsa, gider kendisini sarayburnundan denize atar. O Türk-İş seni kurşunlamak için nasıl çırpındı gördün. 

Ey Derby işçisi sana selâm olsun. 
Bugün her işçi, her emekçi seninle övünüyor. Bugün bütün işçi düşmanlarının, sömürücülerin, kapkaççıların, Emperyalistlerin yüreğine korkunun ateşini sen düşürdün. 

İşçi sınıfının kutsal mücadele meşalesi bugün sizin elinizdedir. Aranızdan yetişmiş olmak benim için en büyük şereftir. Bütün emekçiler, işçiler ve aydınlar adına Derby işçilerine selâm olsun.” 


Güven Partisine Cevap 


GP'nin TİP'le ilgili “bildiri"si üzerine; Türkiye İşçi Partisi adına 22 Temmuz 
1968 günü, aşağıdaki demeç yayınlanmıştır. 


Türkiye İşçi Partisi'ni komünist kışkırtmacılığı ile suçlıyan GP Genel Başkanı, şu soruya açık seçik cevap vermek zorundadır : 

Egemenlik hakalrımızı sınırlıyan ve Amerika'lılara imtiyazlar tanıyan ikili anlaşmalara; yurdumuzdaki Amerikan üslerine, askerlerine; Amerika'nın gümrük ve yargı muafiyetlerine; hemen her Bakanlıkta- ki uzman maskeli casuslarına; köylerdeki barış gönüllülerine ve 6. filonun ikide bir yaptığı şımarık ve küstah ziyaretlere karşı mıdır; değil midir? 

Amerikancı yeni bir hükümette başbakanlık sandalyesine oturmanın ince hesapları içinde olan Zeyzioğlu ve arkadaşları yukarıki sorulara açık ve kesin cevap vermelidirler. Amerika'nın Türkiye'de istenmiyen, haysiyet kırıcı küstah ve şımarık varlığına karşı mıdırlar? “Amerika'yı çıkartıp yerine Rusya'yı getirecekler” demekle, işin içinden sıyrılınamaz. 
Türk milleti ikinci milli kurtuluş mücadelesi içinde bulunuyor. Uyanık gençler, uyanık işçiler, uyanık köylüler.. tüm uyanık vatandaşlar bu kutsal mücadelenin bilinci ve heyecanı içindedirler. Dost - düşman herkes bunu böyle bilmelidir. 

Dış politikamız yalnız Türkiye'nin menfaatlerine göre tezgâhlanmalı ve bütün mazlum milletlerin menfaatleriyle de çelişmemelidir. Bunun için tam bağımsız ve bloklar dışı bir politika izlemek gerekir. Oysa “dış politikada yalnız Türkiye'nin menfaatleri bâkim kılınır” diye yapma bir hassasiyetle haykıran Feyzioğlu, Türkiye'ye irtifakla kabul ettirilmiş olan ikili anlaşmalardan bir kısmını imzalıyan hükümetlerde sorumluluk mevkiinde bulunuyordu. Feyzioğlu 

(Devamı sayfa 13'te) 
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Başbakan şu soruları cevaplandırmak zorundadır 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Başbakanın son olay larla ilgili açıklaması üzerine, 27 Temmuz 1968 günü basına ve TRT'ye aşağıdakı 


demeci vermiştir : 


3 yıldanberi tahribe uğraştığı Anayasa düzenini 
Başbakanın koruyucusu imiş gibi bir kere daha karşımıza çıkması samimiyetsizliğinin yeni bir delilidir. 


Başbakan devletin korunacağından bahsetmiştir. 
Devletin Demirel tarafından ayrıca korunmaya ihtiyacı yoktur. Devlet hepimizindir. Ve hepimiz onu canımız pahasına da olsa seve seve koruruz. Nitekim gençlerimizin 6. Filoya karşı çıkışları devletin haysiyetini, itibarını korumak içindi. Bu yolda bir de ` kurban verdiler. Demirel önce kendi hükümetine Anayasa karşısında meşruiyet kazandırmalıdır. Bunun için de derhal Anayasa sınırları içine girmeli ve orada kalmalıdır. Devleti korumak ancak bu şartla mümkün olur. Daha dün Yüksek Seçim Kuruluna “karşı çık; Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a, Yargıtay'a karşı çık. Üniversiteye karşı çık. Muhalefetin Anayasa teminatı altındaki haklarına karşı çık. Ve de milli bağımsızlık için Amerika'ya hayır diyen gençleri dövdürt, içlerinden birinin ölümüne sebep ol; sonra Anayasadan, kanundan, prensipten, demokrasiden söz et. 


Çoğunluk  istibdatını kur ve yürüt; eli sopalı zorba ekiplerini hazırla bunları kanuni parti toplantılarına, mitinglerine saldırt; polislerinle bunları koru, kanuni miting yapanları tutukla. Sonra kamu düzenini korumaktan, huzurdan, hürriyetlerden söz et. 


İrticaı, sandıktan çıkmanın teminatı olarak el altından teşvik et, sırtını sıvazla. Anayasanın 19. maddesini hiçe say, dini kendi siyasetine alet et, sonra vicdan hürriyetinden söz et. Ve de kendi zorbalığı- nın, daha büyük zorbalıklar yol açacağı tehdidini savur. Yeter bu samimiyetsizlik. Yeter bu olduğundan başka türlü görünmek, göründüğünden başka türlü olmak. 


Başbakan yuvarlak lâfları kaçamak cevapları bir yana bırakarak sorumluluğunu gerektiren somut sorunlara somut cevaplar vermek zorundadır. İşte bunlardan bazıları : 


6. filonun şu sırada memleketimize gelmesine ne için izin verilmiştir? Başbakan kışkırtmalardan söz ediyor. Gençliğin son derece hassas bulunduğu şu günlerde 6. Filoya sularımızı açmış olmakla Başbakan ve arkadaşları kışkırtmanın en büyüğünü bizzat yapmışlardır. Başbakan 6. Filonun gelişine neden izin verdiğini kaçamaksız cevaplandırmalıdır. 


Kanunsuzluk konusunda Başbakan şu soruları da cevaplandırmak zorundadır : 
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Polis hangi kanuna dayanarak Teknik Üniversite öğrenci yurdunu basmıştır? Mesken masuniyetini ihlâl eden bu fiil için hangi mahkemeden karar alnmıştır? Polis o gece sabaha karşı üniversite binası önünde küstah ve şımarıkça hovardalık eden ve bü halleri ile genel ahlâka ve kamu düzenine karşı çıkmış olan sarhoş Amerikalılardan başka kimleri korumak, hangi kamu düzenini korumak için harekete geçmiştir? Toplum polisi adı altında vücuda getirilen kuvvet toplum yararına kullanılacak yerde ne hakla Demirel hükümetinin özel çıkarlarının aleti haline getirilmiştir? 


Polis hangi kanunun yetkisine dayanarak öğrencileri dövmüştür? Ve hangi hakla Vedat'ı pencereden atarak ölümüne sebep olmuştur? Cop darbeleri ile iki gencin kör edilmesine yetki veren kanun hangi kanundur? À 


Mugalâtayı bırakıp Başbakan bu sorulara açık cevaplar vermelidir. 


Başbakan Konya olaylarının irticai bir ayaklanma olmadığı hususundaki görüşü paylaşıp paylaşmadığını açıklamalıdır. Bir tertibin karşısında olduğumuz ve kışkırtılmış bir kalabalığın cana, mala kastetmeğe hazırlanarak meydanlarda toplandığı halde neden emniyet kuvvetlerini derhal harekete geçirmemiştir? İzinsiz ve kahunsuz toplanan zorbalar neden başbakanın dilden düşürmediği toplantı kanunu gereğince dağıtılmamıştır? 


Kelle isteyen şahlanış mitinglerinden ve milleti birbirine kırdırtacak olan cihad açma çağrılarından sonra Başbakan ciddi hangi tedbirleri almıştır; Anayasamızın 19. maddesi uyarınca ve ceza kanunlarımızın ilgili maddelerine göre hangi işlemleri yapmıştır? 

Başbakan iki şeyi iyice zihnine yerleştirmelidir. 
Demokraside “sandıktan çıkmak” hükümet etmek için yetmez. Anayasa sınırları içinde kalmak ve Anayasaya saygılı olmak zorunludur. Bugün Başbakanın şikâyet ettiği olayların bir nedeni bu basit kuralı AP Hükümetinin iktidar sandalyesine oturduğu ilk günden beri çiğnemiş olmasıdır. İkincisi egemenlik haklarımızı sınırlayan ve haysiyet kırıcı hükümler ihtiva eden ikili andlaşmalar fesh olunmalı, Amerikan üsleri tasfiye edilmeli, Nato'dan çıkılarak bağımsız Atatürkçü dış politikaya dönülmelidir. Bu iki nokta devletin korunmasının gereği ve Anayasamızın, demokrasimizin ve kamu düzenimizin temel şartıdır. 
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KONGRELER 


Türkiye İşçi Partisi İlçe kongrelerine devam edilmektedir. Geçen 15 gün içinde İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş ve Ankara'da Altındağ ilçe kongreleri yapılmıştır. : 

BEYOĞLU KONGRESİ 

Kalabalık bir delege ve konuk ra Ae A izlediği kongre İstanbul İl Sekreteri Cengiz Yazoğlu'nun başkanlığında olumlu bir hava içinde sona ermiştir. 

Genel Sekreterimiz Rıza: Kuas ve 'İstanbul'İl Başkanı Şinasi Kaya da knogreye katılmışlar ve birer konuşma yapmışlardır. 

, Genel Sekreter Rıza Kuas konuşmasında Derby Lâstik işçileri olayının içyüzünü açıklamış, ayrıca işçi kardeşlerimizin partimiz içindeki rolü ve İşçi = aydın ortak çalışması üzerinde dürarak, bütün meseleleri sınıf açısından incelemenin olaylara büyük bir aydınlık getireceğini belirtmiştir. Parti içi eğitimin daha çok eylemle iç içe gelişeceği ve böylece gerçekleşeceği üzerinde de duran Rıza Kuas işçi sınıfının kendine hizmet edenleri daima baştacı edeceğini söylemiştir. 

İstanbul İl Başkanı Şinasi Kaya parti içi çalışmalar ve 1969 seçimleri için bugünden başlaması gereken hazırlıklar üzerinde durarak parti birliğini sağlamanın önemini belirten ve ilgi ile izlenen bir konuşma yapmıştır. 

Yönetim Kurulunun raporları okunduktan sonra 


Beyoğlu İlçe üyeleri söz almışlar ve ilçe çalışmaları 


üzerinde düşüncelerini açıklamışlardır. 

~ Mecit Çakır'ın başkanlığında, Cevdet Yılmaz (Sekreter), Nuri Efe (Sayman), Yalçın Çetin, Arakel Köşker, Nihat Duyar, Mehmet Tokat'tan teşekkül etmiştir. 

BEŞİKTAŞ KONGRESİ - 

İsanbuk İl Örgütümüzde kongrelere ikinci olarak 2i Temmuz pazar günü yapılan Beşiktaş İlçe Kongresi ile devam edilmiştir. 

Eski Beyoğlu İlçe Başkanı Feridun Aksın başkanlığında yönetilen kongreye aynı zamanda bu ilçemizin delegesi olan Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar da katılmış; dergimizin diğer sütünlarında okuyacağınız, Ülkemizde ve dış ülkelerde gelişmekte olan son olaylara büyük bir aydınlık getiren konuşmasını yapmıştır. 


Kongrede İlçe delegeleri söz alarak ilçe meselelerini bütün genişliği ile tartışmışlar; ayrıca İstanbul'da Üniversite öğrencilerinin Amerika'yı protesto etmeleri karşısında AP Hükümetinin tutumu kongrece protesto edilmiştir 

Seçimler sonucunda yönetim kuruluna: Hüseyin Dinçtürk, Nihat Ağır, Ahmet İğneci, Kadri Esmeray, Mustafa Yardımcı, Çetin Tamçiz, Gülsevin Bıyıkoğlu seçilmişlerdir. 

ALTINDAĞ KONGRESİ 

Ankara İline bağlı ilçe kongreleri 28 Temmuzda yapılan Altındağ kongresi ile başlamıştır. 

Kongrede bir konuşma yapan Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul milletvekili Sadun Aren iktidarın ekonomik politikasını eleştirmiş ve gençliğin Gireniş hareketine değinerek polisin, vatandaş karşısında tarafsız olması gerektiğini, oysa toplum polisinin gençliğe karşı hınç ve kin duyguları ile hareket ettiğini örneklerle göstermiştir. 

Daha sonra Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Malatya milletvekili Şaban Erik konuşmuş ve Konya olayları dolayısile hükümetin tutumunu eleştirerek: “Konya olayları düpedüz bir irticadır. Kapkara irticadır, Bu irticaa kapılıp sürüklenen halktan insanları suçlamıyoruz. Onlar birgün ne yaptıklarını ve aslında ne yapmaları gerektiğini anlayacaklardır, Asıl suçlular halkın cehaletine dayanarak çıkar oyunlarını bu yoldan yürütmeğe kalkanlardır. İçişleri Bakanı meseleyi hafife alarak geçiştirmek istemektedir. İçişleri Bakanının bu tutumu son derecede tehlikelidir. Başbakan ve İktidar Partisi Konya olaylarına gereken ciddiyeti göstermezse, Sükan'ın sorumluluğu bütün iktidar ricalinin omuzlarına biner.” demiştir. 

Yurt ve Dünya sorunları bölümünde son olarak konuşan Genel Sekreter yardımcısı Minnetullah Haydaroğlu, Türkiye İşçi Partisi'nin özelliklerini anlatarak söze başlamış ve Partimizin bir “sınıf partisi” olduğunu belirtmiştir. Ancak bu kavramın yerli yerine oturabilmesi için hattâ tüm emekçilerin biraraya gelmesinin de yetmeyeceğini, bunların aynı: zamanda kendi sınıflarının bilincine de ulaşmaları gerektiğini belirtmiştir. Partililere düşen görevin emekçi halkın en-uyanık; en-bilinçli- evlâtları olarak bütün “emekçi sınıf ve tabakaları bilinçlendirip örgütlemek olduğunu anlatmıştır. 

Yapılan seçimlerle yeni yönetim kurulu, İlhan Kalaycıoğlu, Lütfiye Kaya, Durmuş Kılıç, Şuayip Güngör, Ahmet Kaçmaz, Ruhi Koç ve Yalçın Kaya'dan meydana gelmiştir. 

İSTANBUL'DA MAHALLİ MECLİS GRUPLARI 

GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI: 

BELEDİYE MECLİS GRUBU: 

İstanbul Belediyesinde 14 üye ile temsil edilen TİP, İstanbul Belediye Meclis grubu İl Merkezinde toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır : 

Grup Başkanı: 
Fatih İlçe Başkanı 

Grup Başkan Vekili: Neclâ FERTAN - Avukat-Kadıköy İlçesi, 

Grup Başkan Vekili : Metin ATILAL - Tütün İşçisi - Beşiktaş, 

Grup Başkan Vekili: Çetin YÜCEL - Elektrik Teknisyeni - Üsküdar İlçesi. i 

Grup Üyeleri: Yusuf SÖĞÜTLÜLÜ - Eski Öğretmen- Gaziosmanpaşa, Necmettin MERCAN - Tornacı - Gaziosmanpaşa, Ali Kemal YALÇIN - Şoför- Eminönü, İrfan MEREV - Torna İşçisi - Fatih, Salih ER-OĞLU - Mermer İşçisi - Fatih, Gülten EFE - Dokuma İşçisi- Beyoğlu, Cavit ZENGİN -Kundura İşçisi-Beyoğlu, Zaven BİBERYAN -Yazar- Şişli, Cengiz 


Can AÇIKGÖZ - Muhasebeci - 
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YÜKSEL - Kahveci - Şişli, İmam AKKAYA - Dokuma İşçisi - Zeytinburnu İlçesi. ! 

İL GENEL MECLİS GRUBU: 

15 üyeli İstanbul İl Genel Meclisi Grubu da toplanarak grup başkan ve vekillerini seçmiş bulunmaktadır. İstanbul İlGenel Meclisi TİP grubu aşağıdaki partililerden meydana gelmiştir: 

Grup Başkanı: Celâl BEYAZ - Sendikacı - Gn. 
Yönetim Kr. Yd. Üyesi - İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi - Kadiköy İlçesi. 

Grup Başkan Vekili: Aziz Erkmen - Şoför - Gn. 
Yönetim Kr. ve İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi - Beyoğlu. 

Grup Başkan Vekili: Aziz Erkmen - Şoför - Gn. 
Yönetim Kr. ve İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi - Beyoğlu. 

Grup Başkan Vekili: Nurettin ÇAVDARGİL - Sendikacı - İlçe Bâşkanı - Şişli. 

Grup Başkan Vekili : Kadri ESMERAY - İETT. 

Grup. Üyeleri: Ahmet CANSIZOĞLU - Dokuma İşçisi - Bakırköy İlçesi, Halük BARLAS - Terzi - Eminönü, Hayri DÖKÜMCÜ - İşçi - Gaziosmanpaşa, Şerafettin OKTAY - Dokuma işçisi - Gaziosmanpaşa, Leon ANTREASYAN - Seyyar Kundura tamircisi - Şişli, Refik ÖZBAR - Tezgâhtar - Fatih, Durak KOÇAK - Elektrik İşçisi - Fatih, İsmail BİLYACIOĞ-LU - İETT. Biletçi - Üsküdar, Ali AKKAYA - Dokuma İşçisi - Zeytinburnu, Ali EFE, - Dokuma İşçisi - Eyüp, Cevat ÖZDEMİR - Dokuma İşçisi - Eyüp. 

Bunların dışında İstanbul bağlı belediyelerine seçilen arkadaşlarımızın ad ve meslekleri aşağıdadır: 

Eyüp İlçesi Sağmalcılar Belediye: Meclisi : Nazmi Çakır - İşçi, Aslan Kır - İşçi, Fırat Derman - İşçi, Fehim Ali Gülensoy - Muhasip. 

Eyüp İlçesi Alibeyköy Belediye Meclisi : Mustafa Çolaklar - Minübüs Kâhyası. 

Bakırköy İlçesi Kocasinan Belediye Meclisi: İsmail Bağcı, İşçi. 

Bakırköy İlçesi Küçükçekmece Belediye Meclisi : Mustafa Kökçüoğlu, Avukat. 

Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Belediye Meclisi : İ. Hakkı Gökcan, Marangoz. 

Kartal İlçesi Küçükyalı Belediye Meclisi : Eflâtun Okatan, Fotoğrafçı. 

Kartal Belediye Meclisi : Can Boratav - Dr. (Dahiliye Mütehassısı), (Bağımsız) 

Kartal İlçesi Maltepe Belediye Meclisi : Bayram, İnşaatçı. 

Kartal İlçesi Pendik Belediye Meclisi : Niyazi Volkanlı, Makine Operatörü, İlçe Başkanı Silivri İlçesi Belediye Meclisi : Ahmet Altınpaça, Benzinci. 

Şişli İlçesi Kâğıthane Belediye Meclisi : Mevlüt Keleş, İnşaat Ustası. 

Bu arkadaşlarımızdan İ. Hakkı Gökcan Küçükköy, Dr. Can Boratav da Kartal Belediye Meclisi Başkanlıklarına seçilmiş bulunmaktadırlar. 

DÂVALAR : 


Hüseyin 


Fatsa olayları ile ilgili olarak C. Savcılığına yapt ğımız şikâyet sonucu Fatsa Savcılığınca, beldede AP'nin ileri gelenlerinden olan 12 sanık hakkında “Siyasi heyet mümessillerinin vazife görmelerini men” suçundan Sorgu Hâkimliğinde dâva açılmış bulunmaktadır. 

Diğer yandan Trabzon İl kongresi arifesinde Partimiz aleyhine bildiri dağıtırken arkadaşlarımız tarafından yakalanıp adalete teslim edilen Komünizmle Mücadele Derneği Genel Müfettişi Hikmet Oğuz ile Trabzon İmam - Hatip Okulu öğrencisi İbrahim Gürsoy hakkında Trabzon Toplu Basın ve Asliye Ceza Mahkemelerinde iki ayrı kamu dâvası açılmıştır. Toplu Basındaki dâva, T.C.K. nun 312/1-2, Asliye Cezadaki dâva ise 298 sayılı yasanın 63 ve 154. maddelerinin son fıkralarına muhalefetten dolayıdır. Duruşmahalen devam etmektedir. 

YENİ KURULUŞLAR : 

Geçen sayımizda belirtildiği üzere Türkiye İşçi Partisi teşkilâtlanma faaliyetine yurt ölçüsünde devam etmektedir. Son olarak Konya İlimize bağlı Seydişehir ilçe örgütü arzuhalci Nuri Özgen'in başkanlığında müteşebbis kurul olarak göreve başlamıştır. 
paran Üz az ekini emine ana Se Ml maa en mii 


Güven Partisine Cevap 


(Baştarafı sayfa 10'da) 
ve partisi bugünkü ilişkilerin muhafazasından yanadır. Statükonun muhafazasından yanadır. Amerikan üsleri, casusları, askerleri kalmalıdır onlarca. Amerika'ya tanınan imtiyazlara ilişilmemelidir. Toprak ağalığı ve aile bağları ile bağlı oldukları spekülâtörcülük, kompradorluk Kalmalıdır. Türkiye'de Amerika ile, emperyalizm ile içli dışlı olan düzen değişmemelidir. Ve de bunlara karşı çıkan vatanseverler kizıl emperyalizmin ajanları olarak suçlanmalıdır. 

Dünyanın dört bucağında, hele bizim gibi geri kalmış ve emperyalizm ile içli dışlı olan ülkelerde hainler, vurgunculra, işbirlikçiler hep böyle sahte bir milliyetçilik maskesi altına gizlenmişlerdir. Komünizm tehlikesi başvurdukları bir yoldur. Diem'ler, Kao-Ki'ler, Sygman Rhe'ler, Chan-Kay-Şek'ler, Vahdettin'ler, Damat Ferit'ler, irili ufaklı bütün hainler komünizm tehlikesi maskesi arkasına sığınarak vatanlarını satmışlardır. Ama çok ihanetler ve hainler görmüş olan Türkiye'de artık bu oyunla netice almak mümkün değildir. Bu gibilerin tarihimizdeki yerleri Damat Ferit'ler ve Vahdettin'elrle aynı safta olacaktır. 

Türkiye İşçi Partisi kurulduğu günden beri “Ne Amerika, ne Rusya; tam bağımsız Türkiye” diye savaşan bir partidir. Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'ya karşı tutumunu daha dün yerdik. Sosyalizmin tam bağımsızlık içinde gerçekleşeceğini bin kere tekrar ettik. Ama işitmek, duymak istemiyenden beter sağır yoktur. 

Amerika bütün ağırlığı ile Türkiye'yi nüfuz bölgesi haline getirmişken hiç şüphesiz ilk vazifemiz Amerika'yı yurdumuzdan çıkarmaktır. Atatürk'çülü- gün, milliyetçiliğin, yurtseverliğin bugün ilk şartı Amerikan emperyalizmine karşı koymaktır. Üst tarafı lâfı güzaf. 
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Hacettepe Ünv. Kuruluş Kanununu Anayasa mahkemesi inceliyor 


yi Meli İşçi Partisi tarafından, Hacettepe Üniversitesi Kuruluş Kanunu'nun u tali istemiyle açılan dâva, Anayasa Mahkemesi'nce incelenmektedir. 
“Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun”un, Anayasa'ya ve İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu ve bu bakımdan, söz konusu kanunun iptali gerektiğini belirten dilekçe, 5 Ekim 1967 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne veril- 


imişti. 


Mahkeme, Partimizin müracaatını ele almış ve 2 Temmuz tarihli yazısıyla, dilekçede imzası bulunan Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, ya da Partice görevlendirilecek bir yetkili sözcüyü 8 Ekim 1968 tarihli oturuma davet etmiştir. 

İptal sistemine esas teşkil eden TİP iddiaları, dilekçede şöyle sıralanmaktadır: 


“1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149. maddesinde ve 44 sayılı kanunun 21. maddesinde siyasi partilere tanınan iptal dâvası açmak yetkisini kullanarak belirli süre içinde, 

2. Türkiye İşçi Partisi tüzüğüne göre Partinin yetkili organlarının kararına dayanarak, 

3. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzasını taşıyan bu lâyiha ile yukarda sözü edilen kanunun tümünün aşağıda zikredilen gerekçelerle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılığı dolayısıyla iptali gerekmektedir. 

İPTAL SEBEPLERİ : 

a) Usul yönünden: 

Hacettepe Üniversitesi kanunu Anayasa ve iç tüzük gereğince Milli Eğitim ve Bütçe komisyonlarında görüşülmüştür. Bu her iki komisyonda sonradan teşekkül eden ve grubu bulunan Güven Partisinden milletvekilleri de Anayasanın 85 ve iç tüzüğün 22. 
maddelerine göre seçilmiş üye olmadıkları halde bu komisyonlara Anayasaya aykırı olarak üye sıfatıyla katılmışlar böylece Anayasa ve iç tüzük gereğince kanunların Millet Meclisi -komisyonlarında tabi olduğu usuller ve kanunların komisyonlarda tekemmülü gereken safhası bu kanun için Anayasa ve iç tüzük hükümlerine uygun cereyan etmemiştir. 

Bu sebeple bu kanunun kabulü Anayasanın 85. 
maddesinin 2. fıkrasına ve dolayısıyla Millet Meclisi iç tüzüğünün 22. maddesine aykırıdır. 

b) Esas yönünden: 

1. Anayasamız kamu hayatının demokratik esaslara dayanması temel prensibini getirmiştir. Gerçekten dayandığı bu hayat felsefesini Anayasamız bir çok maddelerinde açıklamıştır. Bu maddeleri birer birer saymayı gereksiz buluyoruz. Üniversitelere ayırdığı 120. maddesinde Anayasamız organların kuruluş ve işleyişinde bu prensip hakim kılınmıştır. Her ne kadar 120. maddede sadece üniversiteden bahsedilmekte ise de üniversitenin fonksiyonel temeli fakülteler olduğu açık bir gerçektir. Hattâ fonksiyonel açıdan demokratik prensip asıl fakülteler bünyesinde gerçekleşir. Fakültesiz bir üniversitenin olamayışı da bu hususu teyid eder. Üniversite fakülteler aracılığı ile kanurda açıklanan görevlerini yerine getirir. Tekrar edelim asıl olan fakültelerdir. Fakültelerde yöretim kollejial ve demokratiktir. Rektörün ve Senatorun yetkileri fakültelerin özerkliğine ve fakülte orgarlarının demokratik kuruluş ve işleyişini bozacak veya gölgeleyecek bir nitelikte olamaz. 

Oysa; 

a - Hacettepe Üniversitesi Kanununda (madde 
4) Rektöre tanınan geniş yetkiler fakültelerin özerkliğini ve demokratik işleyişini bozacak niteliktedir. 
Rektör ita ve icra hususlarında tek ve mutlak yetki- 


« li makam olarak fakültelerin özerk ve demokratik 


varlıklarını fiiliyatta tesirsiz kılmaktadır. Sözü geçen kanun bir kere bu bakımdan Anayasaya aykırıdır. 

b - Bu hususu teyid etmek üzere 4936 sayılı kanunun hüküm gerekçesine de işaret etmek isteriz: 

Bu gerekçede, Üniversite ve fakülte işlerinin hakiki sahibi ve sorumlusunun öğretim üyeleri olduğu belirtilmek suretiyle demokratik prensip ve bu prensiple bağdaşmıyan kişisel yönetimlerin reddedildiği teyid edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi kanunu kollejial ve demokratik yönetim yerine rektörün kişisel yönetimini ikâme etmekle Anayasanın ruhuna ve 
120. maddeye aykırı bir durum yaratmıştır. 

2. Aanayasamız, kamu görevi yapan müessese ve organların tek parti olmasını öngörmüştür. Devlet TEKTİR, vilâyet, belediye, köy TEK TİPTEDİR. Bunun gibi üniversite de TEK TİPTE olmak gerekir. 
Başka başka TİP'te üniversite kurulamaz. Bu prensibin istisnasını Anayasa sadece ve hadiseye münhasır olmak üzere mevcut bir durumu muhafaza gayesiyle" getirmiştir. 120. madde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi kastedilerek: “Özel kanuna göre kurulmuş devlet, üniversiteleri hakkındaki hükümler saklıdır.” denmektedir. İstisnaları tahdidi şekilde anlamak ve yorumlamak hukukun temel bir kuralıdır. Kaldı ki Kurucu Meclis Anayasa Komisyon sözcüsü sayın Muammer Aksoy bu madde ile ilgili kounşmalarında bu hususu yani istisnanın Orta Doğu ve Atatürk Üniversitelerine hasr ve tahsis edildiğini açıkca belirtmiştir. Kanunun 7. ve 9. maddeleri ise bu açıkladığımız prensibe göre yeni türler yaratmakta ve üniversitelerin Tek tip olması prensibine aykırı düşmektedir. 

Özet olarak: Üniversite tek TİP'tir. Anayasa kuralı bu merkezdedir. Ancak Ortadoğu ile Atatürk Üniversiteleri istisna edilmiştir. Yeni kurulacak üniversiteler için herhangi bir istisna hükmü yoktur. Böylece Hacettepe Üniversitesi Kanunu bu bakımdan da Anayasanın ilkelerine ve 120. maddesine aykırıdır. 

SONUÇ OLARAK : 

Yukarıda arzolunan sebeplerden ve tetkikat sırasında yüksek mahkemenin ayrıca göreceği aykırılıklardan dolayı Hacettepe Üniversitesi kanunu anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali gereken bir kanundur. 
Yüksek mahkememizce bu maruzatımız ve şifahi izahatımızda belirteceğimiz hususlar gözönüne alınarak 
892 sayılı kanunun iptaline karar verilmesini saygıyla 
arz ederiz. 

Mehmet Ali AYBAR 


- 
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Yanda klişesi görüldüğü gibi dergimizin bundan önceki sayısının: bir kısmına, bilmediğimiz kişilerce orak - çekiç damgası vurulmaya cüret edilmiştir. 


İstanbul'dan iki uyanık abonemizin dergileri me- 


sul müdürlüğümüze iletmesi ile durum tarafımızca öğrenilmiş ve Savcılığa başvurulmuştur. 

Dergi sahip ve yazı işleri müdürü Nihat Sargın adına vekili Minnetullah Haydaroğlu'nun Savcılığa verdiği dilekçede aynen şöyle denilmektedir : 


“TİP Haberleri dergisinin 16 Temmuz 1968 
tarih ve 17 sayılı nüshasının bir kısmının baş tarafına bilinmeyen şahıs veya şahıslarca “orakçekiç” işareti damgalanmak suretiyle, şahsım, dergim ve üyesi bulunduğum Türkiye İşçi Partisi, aboneler nazarında ve kamu oyunda çok âdice bir tertip karşısında bırakılmak istenmiştir. Dergimiz piyasada satılmayıp yalnızca aborelerine postalanmaktadır. 16 Temmuz 1968'de yayınlanan son sayısının abonelerine katlanmış olarak postaneye verilmesinden sonra, PTT idaresince sahibine verilinceye kadar geçen süre içinde, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafmdan ekli iki dergide görülen damga, dergilerin baş tarafına basılmıştır. Sahipleri tarafından mesul müdürlüğe iletilen dergilerle, olay tarafımızdan öğrenilmiştir. Tesbit edebildiğimize göre, her iki dergi, sahiplerine, İstanbul'da diğer dergilerin adreslerine varmasından bir gün sonra iletilmiş ve posta kutusu adresi olan 1893 numaralı abonemiz, ayrıca dergisini açık olarak aldığını beyan etmiştir. (Dergimiz, matbaada alt ve üst kenarlraı katlanmış olarak zımbalanmaktadır.) 


Suç olayının mesul veya mesullerinin, tarafınızca yapılacak tahkikatla tesbiti ile hakların- da gerekli kovuşturmanın açılmasını bilvekâle arz ve talep ederim.” 


Bu pek âdi ve zavallıca tertip karşısında, sayın abone ve okurlarından TİP Haberleri" nin ricası, İstanbul'lu iki abonemiz gibi uyanık ve titiz olmaları ve kendilerine böyle dergiler geldiği taktirde hemen merkezimize ileterek tertipçi veya tertipçilerin meydana çıkarılması için bize yardımda bulunmalarıdır. 


EMEKÇİ HALKTAN PARTİSİNE 


Sayın başkanıma hürmetlerimi sunar selam... 
Tabıdır sizleri görmek için arz ediyorum 2. haziran seçimin körüne geçirdik. Çünkü kazada ne de vilayette ocak olmadığı için herkes gönülsüz olarak rey kullandık ne çare ki uzak Şark ta elimiz uzanmaz gözümüz görmez halden bilen yok zannetmeyin fakirler adalet ve halk hiç biri değiliz. Sade işçi partisidir. 


Köyümüz 345 hanedir 1. akraba 27 hane adalet 1. ak- : 


raba halk bu da 24 hanedir bunlar ağalar fakirlere yüzde beş ile faizle para verir, kimi toprak verir yapıcılığa kimi dükkanından imal verir köyün her ne gibi varlığa sahip bu ağalar elinde herkes bunlara çalışır bu köyde etemal iyilik kazanan şakısın köylü beni muhtar adaylığına ayırmıştı kendi aramız da işçi partisi olarak giriyordum Seçime 4 gün kala halkı sıkıştiler kimi tarlasını almaya herkesin ne gibi elinde yaricilik varsa almaya kalkıştılar bu vaziyeti gören halk sözünden döndü köy halkı hınbetle geçim yapar dışarıda olan oyuna İşçi partisine kalanın köyde olan ağaların emrinde kimi halka verir kimi adalete zanla verir. Çünkü borçlu bu vaziyet karşısında da halk çünkü işçi partisi olan hiç bir vatandaşlarda genninlik para yok ki bunların elinden kurtulalım ve siz de başkanım bizleri iki satır mektubunu arz ediyoruz bizleri teselliet Sana selamlar tabi. 
Acele cevap beklerim 
Saygılarımla 
Mehmet Terzi 
Arpalı köyü 
BAYBURT 
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Emekçi Halktan Partisine 


21.6.1968 ANKARA 


Türkiye İşçi Partisi kalbime yerleşti. Urufuma işledi. Rüyamda bile mücadele ediyorum. İşçi Partisinden ölüm var dönüm yok. Ufak arazi sahiplerinden vergi alınmaması konusunda 1969 yılında bu gibi purcbanga yapılması için yazıyle beyanma yapılması Eski demokrat parti zamanında Hükümet kapılarında kovuldum demokrat parti başkanları işlerimize engel oldu bende dedim ki bi fakir partisi ve işçi partisi çıksa ben size sorsam dedim onlarda dedi ki o kadar uyanıklık lâzım dil seni şimdi candarmalarlâ götüttürüz bende ciddi şekilde mucadele ederken nerededir Cumhuriyet hukuku nerededir ikinci deva gene küvür edildim bende dedimki kendimden Türkiyenin sabi çıkacaktır ancak işçi partisidir iki ellerim yer altında gece gündüz sürüne sürüne çalışımışımdır 4 tane torunum var 5 ci sınıftan ayrılmış torunum var 12 yaşında torunum kendimin okur ve yazâr olmadığından benim mektubu torunum yazdı. Çok ta okutmak meram var amma kudretim yok, nasıl çaresini arabilcem düşünüyorum. Demir elin fikrini şöyle tasarladım çoğunlukta gayet çoğunlukta anayasamızı değiştirme vekaldırmak ortadan gerici ve köy vatandaşları uyanması için kendi bendelerine doğru çekmektedir. nasıl yapmamız lâzım gereklidir. 


Şu gibi porupağanda ve köylülere topraksıza toprak everum yapılması gerekir işçinin beden aki korunması çivçi kardeşlerimize bankalardan bol bol krede açılması köylere elektirik getirilmesi köylere su getivilmesi köylünün Yoğar yapılması binası Snega 


Hükümet tarafında faydalanması hasta olup. topraksizlik yüzünde doktora götüremeyenlere barasız may-, ne edilmesi köy vatandaşlarımız neyin ne olduğunu anlamıyarlar. çok çahildirler iyice bir yayanlanmas için yazıyla beyanname obulunmazmız basın yazıyla iyice mafalarına yerleşsin bizim işçi partisini köylüler ancak köylüler kazandırır ve saygılarımla çok selam sunar 
Hasan Kavancı 
Uzunköprü, Çavuşlar köyü 
EDİRNE 
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Sayın Mehmet Ali Aybar 


Göndermiş olduğun 22/4/1968 tarihli ve bence bahası biçilmeyen çok kıymetli mektubunu aldım. 
Çok derecesiz memnun oldum. Bende sizi memnun edebilmek için şu iki satırlık kıymetsiz mektubumu yazmakla bahtiyarım. Bana yazmış olduğunuz mektubta sizden istemiş olduğum bilgileri yazıyorsunuz. 
Şimdi bende size kısaca hayatımı anlatayım. 


Ben balıkesirin ivrindi kazasının akçalören köyün- de doğdum. otuz senedenberi manisanın akhisar kazasında şimdiki size vermiş olduğum adreste oturuyorum. evliyim iki kızım var ve iki oğlum var. Kızlarumızın ikisini de everdim, oğlumun bir tanesi bu se- 
ne ortaokul birinci sınıfta okuyor diğer oğlum ise 22 
yaşında askerden daha yeni geldi. ve onu bir işe yerleştirmek için uğraşıyorum. kendisi seri daktülo yazar ve ortaokul ikinci sınıftan terktir bekârdır. Çocuklarımın isimleri Gülperi ve Gülseren evlidir Ramazan ve Mesut bekardır. Şu anda kendim zifai işlerle uğraşıyorum. yani leçberim. Şimdilik bir evim ve birkaç dönüm bağım var. sizinle bir arada çok konuşmak isterdim inşallah kısmet olur da bir gün gelir konuşuruz. seni evime davet ediyorum arzu ederseriz buyurun gelin. Şayet gelmek isterseniz oğlum mesut aybarı size göndereyim, o sizi alsın gelsin. Eğer şu durumda işleriniz çok ise mahsulümü kaldırdıktan sonra kabul ederseniz ben geleyim. Siz bana ev adresinizi de verirseniz daha memnun olurum. 
Benden bir fotorafınızı esirgemezseniz bende size gönderirim. 


“Burada istemeyerek me uma değil Bi ei larıma son verirken Aile efradınıza ve 116 yaşındaki onnem, ailem fatma, çocuklarım gülseren gülperi, ramazan, mesut ve ben Mehmet Aybar, çok çok selâm 


eder, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden 


öperiz. Sizden acele cevap beklerim, Saygılarımla. 


hoşçakalın. 


Efendi Mahallesi 59/A Sokak, Hane No: 9 
Akhisar — MANİSA 
Mehmet Aybar 


Mithatpaşa Cad. 63/1 
Yenişehir — ANKARA 


50) Sayın İzzettin Silier 
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